De blik in je ogen, die ik mis in de dagen,
dat ik niet bij je kan zijn en je mis.
De zonnestralen wegtrekken en verdwalen in de mist.

Beste lotgenoten,

Wij nodigen jullie graag uit op zondag 22 september voor een praatwandeling. We wandelen
door het landelijke dorp Moerzeke en Kastel waar we ook een kort bedrijfsbezoekje brengen
aan een tuinbouwbedrijf.

Na de wandeling is er de mogelijkheid om samen te eten en na te praten.

We spreken af om 13u30 aan taverne ‘t Schuurken, Aubroekstraat 4, 9220 Hamme.

Graag jullie deelname bevestigen. Je kan ook enkel aansluiten bij de maaltijd, om 17u30.
Via mail vincent.christiaensl@telenet.be .

Met vriendelijk groeten

Willy en Monique, ouders van Kristel Er zijn ogen die stralen

Vincent en Maria, ouders van Falco ogen met angst en pijn
ogen die afdwalen

ogen groot en klein
ogen sprekend
ogen koud, dood en kil

Ouders van ogen hartbrekend
Verongelukte Kinderen ogen doodstil
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