
18 jaar geleden, werd ons een tweede

wonder gegeven.

We hadden dromen en plannen, 

bouwden aan een mooie toekomst

samen.

Tot die ene dag, die ene seconde, 

die verkeerde plaats, dat verkeerd

moment …

Nooit zullen we het echt geloven,

zullen we het een plaats kunnen

geven, 

zullen we vergeten …

Elke dag opnieuw ben jij erbij, 

soms in een lach, soms in een traan.

In alles dragen we je mee,

tot de dag dat we terug samen zijn.

Nooit vaarwel, altijd tot ziens.

 

ONTHULLING SAVE-BORD
2 3  j u l i  2 0 2 2  •  1 6 : 0 0  u u r

B e e m d s t r a a t  2 6 ,  O u d s b e r g e n

( p a r k e r e n  k a n  b i j  c u l t u r e e l  c e n t r u m  ' t  H e e m )

Contactpersoon voor de herdenking: Angè1e Zwakhoven, 0473/34 09 03

VZW OUDERS  VAN VERONGELUKTE K INDEREN-SAVE

vzw OVK-SAVE, Haachtsesteenweg 1405, 1130 Brussel - 02 427 75 00 - info@ovk.be - www.ovk.be 

Ouders van Verongelukte Kinderen
                                                                             Samen Actief voor Veilig Verkeer   

Zara Braeken, 13 jaar

 

 Wie dit wenst, kan een bloemetje meebrengen en neerleggen bij het

SAVE-bord van Zara. 

http://www.ovk.be/
http://www.ovk.be/
http://www.ovk.be/


VZW OUDERS VAN VERONGELUKTE 
KINDEREN-SAVE

OVK is een lotgenotenorganisatie voor families

die een kind verloren hebben in een

verkeersongeval. 
Wie 

We brengen nabestaanden bijeen om steun te

vinden. We ijveren voor een menselijke en

gepaste opvang van nabestaanden van

verkeersslachtoffers.

We strijden voor meer verkeersveiligheid. 

De lotgenotengemeenschap biedt een

luisterend oor en steun. We organiseren praat-

en luistergroepen, wandelingen, weekends

voor lotgenoten en ontmoetingsmomenten.

We zetten in op preventie via campagnes,

getuigenissen, het SAVE- charter voor steden

en gemeenten en de SAVE-

herdenkingsborden.

02 427 75 00 - info@ovk.be 

www.ovk.be

Wat

Hoe

Steun ons:

BE10 0000 0000 0404 (mededeling:

197/0200/00020). Fiscaal attest

vanaf € 40.

BE35 7370 0948 6037 (geen fiscaal

attest).

Opgericht in 1995 door een

groep ouders die een kind

verloren in een

verkeersongeval. 




