De dagen zijn voller van leegte

De avond valt
donkerder dan ooit

Maar nooit kleurden de luchten
mooier van eindeloze herinnering

Hoe missen altijd overal
En nooit meer niet zal zijn

In de verste verte
en het kleinste ogenblik

(Marlies Verdoodt)

Graag nodigen we jullie uit op onze fakkeltocht.
Wij vertrekken op zaterdag 6 december 2025
om 18h00.

Afspraak aan het kerkhof, Kerkhofstraat,
tegenover huisnummer 43, Rotselaar.

Wij maken een wandeling rond het meer en komen
daarna samen in squashcenter De Meander,
waar we jullie een gratis drank aanbieden.

Graag een seintje voor 1 december als jullie komen.

Dank u.
GSM Annemie: 0494/71 81 01
GSM Johan: 0498/94 60 21



Een traan rolt langzaam Herinnering
alsof hij de weg naar beneden een tekort aan toekomst

: i n teveel aan verl n
niet wil vinden een teveel aan verlede

Hij draagt een herinnering
zacht als een adem

die ooit door de kamer ging
In het glas van zijn glans

ligt een gezicht dat verdween
maar dat in stilte terugkeert
telkens wanneer hij valt

Rouw is niet het verlies, maar het bewaren

Een druppel die weigert te drogen

omdat hij iets vasthoudt Kl‘i StEI Bl'u SChe

wat het hart niet loslaat “06-07-1983 T 07-12-2001

(Willy Troch)



