J [ Ouders van
Verongelukte Kinderen

Praatwandeling zaterdag 28 september, Gaasbeek
Beste ouders,

Op zaterdag 28 september gaan we op bezoek naar het verleden, via het
Kasteel van Gaasbeek.

We spreken af om 13u30 op de parking, Kasteelstraat 40, 1750 Gaasbeek en
bezoeken vervolgens de museumtuin waar we verschillende soorten fruit en
groenten bewonderen die we vandaag niet meer vinden in de supermarkt.
Daarna treden we het prachtige kasteel binnen om zo een viertal eeuwen terug
te reizen in de tijd.

Graag je inschrijving bevestigen aan Joost Baert via mail:
jost.baert@hotmail.com of via sms op GSMnr: 0473 53 82 96

Bijdrage: 5 euro, ter plaatse te betalen (entreeticket kasteel is inbegrepen)
We hopen dat je er bij kan zijn!

Van harte welkom, namens LCT Vlaams Brabant

Praktisch:
Kom je

met de wagen? parking naast het entreegebouw, aan de ingang van het
kasteeldomein

met de fiets? Fietsenparking bevindt zich naast het entreegebouw. Fietsen in
het parkdomein is niet toegestaan, de laatste meters leg je dus te voet af

met de lijnbus? Vanuit Brussel Zuid kan je lijnbus 42 nemen, halte Gaasbeek
Kasteel
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Goed om weten:

Een kasteelbezoek duurt gemiddeld anderhalf uur
Een bezoek aan de museumtuin duurt gemiddeld een uur




