
 
 
 
 
 

 
 
 
Beste vrienden lotgenoten, 
 
 
Graag nodigen wij jullie uit voor een praat- en luisterwandeling op 9 april. 
Martine en Filip, ouders van Valentien, hebben een wandeling uitgestippeld door de Damse polders!  
 
We komen om 13u45 samen aan de kerk van Hoeke (deelgemeente van Damme) in de Sint-Jacobsstraat, we 
vatten de wandeling aan om 14u. 
Na een tochtje door de mooie Damse polders, pauzeren we in Oostkerke voor een verfrissing en keren terug 
naar Hoeke. 
Na de wandeling komen we samen in het gezellige eetcafé De Knotwilg in Oostkerke, waar niet-wandelaars 
kunnen aansluiten.  
Voor zij die niet kunnen meewandelen maar wel aanschuiven aan tafel afspraak omstreeks 18u. 
 
Gelieve te bevestigen, wandelen en blijven eten, of enkel wandelen, of enkel eten  
op volgend e-mail adres filip_desmet@hotmail.com – of via GSM nr. 0478-587659. 
Graag ook bij je bevestiging doorgeven wat je wenst te eten, zie facebook pagina van De Knotwilg voor het 
menu: https://www.facebook.com/DeKnotwilg 
 
 
Deelnameprijs wandeling: 2€ 
 
Wij hopen dat jullie er bij kunnen zijn! 
 
Namens het lokale contactteam Oost-Vlaanderen 
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