
  

Kenny, 

 

Zolang ik leef zal ik van je houden 

            Hoor ik je stem 

Zie ik jouw gezicht en voel ik je huid 

           Denk ik aan jou 

Bij een blauwe lucht als de zon verschijnt           

          Ruik ik je geur 

Ik sluit mijn ogen en je bent er weer 

Zolang ik leef, leef jij mee 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste  lotgenoten, tochtgenoten. 

 

André en Frieda, papa en mama van Kenny (04/12/1992-22/11/2006), organiseren voor  de  

11de maal een praatwandeling in de streek van het Pajottenland. 

 

Deze zal plaatsvinden op zaterdag 20 november 2021. 

Wij verzamelen aan de parking van de Krijmerie van Gaasbeek.   

in de Kasteelstraat 37 te 1750 Lennik. om 13.30 uur. 

Goede stapschoenen zijn aangewezen. 

 

 

Na een tocht van iets meer dan 2 uur (met onderweg een korte pauze) worden we in Restaurant 

Molensteen in de Donkerstraat 20 te Gaasbeek verwacht voor een drankje en een hapje. 

Gelieve een keuze te maken uit deze 4 verschillende menu’s die  ter plaatse te betalen zijn : 

-Filet Mignon : 25 € 

-Kippenfilet met vleesjus 22 € 

-Tomaat met grijze garnalen en frietjes : 24 € 

-Op vel gebakken kabeljauwhaasje met tartaarsaus : 26 € 

Meer details over deze menu’s op www.molensteen.be  

- 

Deelnameprijs wandeling : 2€ ter plaatse te betalen. 

Niet wandelaars zijn eveneens welkom om wat bij te praten en dit omstreeks 17 uur 15. 

   

 

 

Wij hopen op jullie gewaardeerde aanwezigheid voor deze praatwandeling. 

 

Groetjes, 

André en Frieda 

Ouders van Wendy, Kenny (+) en Davy. 

Fazantenlaan 13 

1770 Liedekerke 

 

 

Liefst verwittigen ten laatste op 10/11/2021 : 

Via telefoon 053/430281 –via gsm 0474/866305 of via mail andre.mc.haegeman@gmail.com 


