Afscheid is wanhoop

afscheid doet pijn

afscheid is het besef dat je er nooit meer zal zijn
afscheid is angst

afscheid is kil

afscheid is jou laten gaan terwijl ik niet wil
afscheid is onmacht

afscheid is verdriet

afscheid is leegte die niemand echt ziet
afscheid is rouw

afscheid is gemis

afscheid is hetgeen dat soms onvermijdelijk is

{Auteur onbekend}

Graag nodigen we jullie uit op onze fakkeltocht.
Wij vertrekken op zaterdag 8 december 2018
om 18h00.

Afspraak aan het kerkhof, Kerkhofstraat,
tegenover huisnummer 43, Rotselaar.

Wij maken een wandeling rond het meer en komen
daarna samen in squashcenter De Meander,
waar we jullie een gratis drank aanbieden.

Graag een seintje voor 30 november als jullie komen.
Dank u.
GSM Annemie: 0494/71 81 01
GSM Johan: 0498/94 60 21



