
 

 

Uitnodiging….. 
 

…voor een praatwandeling ter ere van Ilanka 
 Deze is op 6 mei om 13:30u in 
Zarlardinge(Geraardsbergen), Zarlardingeplein 16 (bij de 
kerk) 
 
 
 
 
 
Dit is een wandeling van ongeveer 9 km. Stevige goede 
wandelschoenen zijn erg handig, daar bij nat weer de 
paden modderig kunnen zijn. Het is een 
kunst/natuurwandeling. Ongeveer halverwege is een 
drink/plas pauze ingelast. Nadien is er een mogelijkheid 
tot een maaltijd. Ook niet- wandelaars zijn daar uiteraard 
welkom. Ook honden zijn geen probleem. 
 
 
 
Wie graag mee wil…is van harte welkom.  
 
Graag reserveren per meel op josselyne252@gmail.com of 
telefonisch 04897 543 01. 
 
Zou tof zijn om elkaar de 6de mei te zien. 
 
Josselyne (mamma van Ilanka) 
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