" Ouders van Verongelukte Kinderen

Kenny,

Even in gedachten een visioen
Heel even ben je weer nabij
Even laat ik mijn tranen stromen
Nog even wil ik terug in de tijd
Samen met jou iets beleven.

22 november 2006 ... 11 jaar geleden
Vergeten kunnen we niet, vergeten willen we niet

Praatwandeling 18 november 2017

Beste lotgenoten, tochtgenoten,

André en Frieda, papa en mama van Kenny (04/
de 85t maal een praatwandeling in het mooie

Deze zal plaatsvinden op zaterdag 18 n '
van de Krijmerie in de Kasteelstraat 37
Goede stapschoenen zijn aangewezen.

Na een tocht van iets meer dan 2 uur
Brasserie Land Van Gaasbeek verwacl
en te betalen). '
Niet-wandelaars zijn eveneens welkor

Graag verwittigen ten laatste op 10/11
of via mail: andre.mc.haegeman@gmai

Wij hopen op jullie gewaardeerde aanwe

Groetjes,

André en Frieda
Ouders van Wendy, Kenny (+) en Davy.

Wegbeschrijving via E40: neem de afslag Ternat en
Aan het grote kruispunt te Eizeringen sla linksaf naal
Na 2,1 km aan het 2de verkeerslicht sla rechtsaf ric
Op het einde van de Oude Schapenstraat sla linksa
Na 1,6 km sla rechtsaf naar de Gaasbeekstraat. O
Donkerstraat. Deze straat gaat over in de Kasteel
linkerkant met de parking ernaast.
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